
ZIMMER FREI 

 

“Zimmer frei”: met twee dochters in huis die op uitvliegen staan, oefenden de bordjes in de Zeeuwse 

dorpen deze zomer welhaast een magische aantrekkingskracht uit. “Gaaf, pap, zo’n kamer vlakbij het 

strand. En ook met onze nieuwe OV-kaart zijn we toch in een mum thuis, nietwaar?” Zeker, even op en 

neer naar Vlissingen om een vriendin te bezoeken die daar al langer op haar studie zwoegt en 

tussendoor van het leven geniet: da’s ondertussen een beleefde ervaring. Het is gewoon een kwestie 

van even een uitwonende beurs aanvragen en de zaken zijn geregeld. Sneller vind je eigenlijk nooit een 

kamer. 

Never say never again, leerde ik van James Bond. Want het kan altijd sneller. Kijk maar eens hoe 

vliegensvlug sommige collega’s van kamer gewisseld zijn. Bordjes met “Zimmer frei” zijn in het geheel 

niet nodig. Je gaat gewoon op vakantie en ondertussen wordt het perfect voor je geregeld. “Zimmer 

nicht mehr frei”, is dan de wonderlijke ontdekking na terugkomst van enkele weken welverdiende rust. 

Om vervolgens op een nieuwe werklocatie fris en vrolijk aan de slag te gaan. En om ’s avonds na de 

eerste werkdag tussen de vakantiepost een kaartje aan te treffen waarop gemeld wordt dat voor jou 

een uitwonende beurs is aangevraagd. Met de groetjes van het bedrijf. 


