
Winterkost met droomkruiden 

 

Dat windkracht 11 in ons land bijna nooit voorkomt, kunnen we na 27 oktober ook wel weer 

vergeten. Want toen in de nacht van de laatste zaterdag in oktober de klok amper een uur 

vooruit was gezet, brak zondagmorgen prompt de hel los en loeide er een vliegende storm over 

ons land. Wie niet echt van huis moest, werd aangeraden thuis te blijven. Toch hoorden wij 

verhalen van collega's die onverwacht ergens anders moesten overnachten, over 

vliegtuigdeuren die niet meer open gingen, over nachtelijke timmerpartijen om bij zichzelf of de 

buren huis en haard vast te nagelen, over opzettelijk en onbedoeld gerooide bomen en 

stukgeslagen, onvervangbare tuinbeelden. Zo deed de wintertijd dit jaar op tumultueuze wijze 

zijn intrede. 

 

Wintertijd. Lange nachten, korte dagen. Sommigen denken bij dit jaargetijde aan knusse 

huiskamers en gezellige avondjes bij de open haard of met een goed boek in een hoek. 

Apfelstrudel met kaneelijs, warme chocolademelk met marshmallows, citroenpunch en 

anijsmelk, hutspot. Verwarming aan, ganzenborden en mens-erger-je-nieten, terwijl de wind om 

het huis giert. Een dikkere jas voor buiten, handschoenen aan en muts op, schaatsen en 

sneeuwpoppen. Het zonlicht gaat naar zijn laagste pitje en wij steken kaarsen en waxinelichtjes 

aan om het donker te verdrijven. Anderen gruwen van de kou en het donker en snakken nu al 

weer naar de warmte van de zon en een heerlijk terrasje op een zwoele zomeravond. 

Hoe dan ook: vanaf 21 december keert het licht weer terug. Jammer misschien voor de 

huismussen, prettig vooruitzicht voor de zonnebloemen. Voor hen allebei in dit nummer enkele 

smakelijke borden vol met winterkost, afgemaakt met droomkruiden voor de tegenwoordige en 

toekomstige tijd. 

 

We wensen alle collega's fijne kerstdagen toe, een mooie afsluiting van het oude jaar en een 

goed begin van 2003! 
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