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In 22 hoofdstukken van telkens 2 bladzijden geeft de schrijfster (moslim)
informatie over het leven van Mohammed, het ontstaan en de voltooiing van de
koran, de boodschap van en de omgang met dit heilige boek en de tradities,
regels en praktijk van de islam. Elk hoofdstuk begint met een korte samenvatting
van enkele regels en eindigt met twee kadertjes, waarin de 'nieuwe woorden' bij
elkaar worden gezet en een hadieth (uitspraak of leerstelling van Mohammed
zelf) wordt afgedrukt. De tekst wordt regelmatig onderbroken door citaten uit
koran-hoofdstukken (soera's). Een woordenlijst sluit dit boek over de koran af.
De tekst is eenvoudig en wordt met 39 (full colour) foto's geillustreerd. De meeste
illustraties zijn vrij pretentieloos en voegen niet echt iets extra's toe aan de tekst;
uitzonderingen zijn bijvoorbeeld de afbeelding van een prachtig gekalligrafeerde
koran (16), vaas (22), schip (23) en siertegel (25), waarop iets te zien is van de
rijkdom van de islamitische kunst.

Een informatief boek, encyclopedisch van karakter, dat een plaatsje kan krijgen
in het documentatiecentrum of (school)bibliotheek.



