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Aan de kleurrijke reeks naslagwerken over de grote wereldgodsdiensten is een nieuw 

boek toegevoegd: 'Wereldwijd geloven'. Een prachtig boek, waarin middels twintig 

korte hoofdstukken de overeenkomsten en verschillen tussen boeddhisme, 

christendom, hindoeïsme, islam, jodendom en Sikh-religie thematisch in (woord en) 

beeld worden gebracht. Het boek munt uit in overzichtelijkheid, omdat de items telkens 

op een 'spread' van twee bladzijden worden gepresenteerd: stichters, heilige boeken, 

initiatie-riten, bidden, feesten, goed en kwaad, bedevaarten, leven na dood enzovoort. 

Tekst en beeld zijn evenwichtig verdeeld en spelen beide een gelijkwaardige rol. De full 

colour foto's zijn niet alleen een lust voor het oog, maar visualiseren ook getrouw het 

karakteristieke 'onderdeel'. Informatieve kaderteksten verwijzen her en der naar 

'officiële teksten', fundamenten en verhalen. Zoals het hoort bij dit type boek, wordt het 

afgesloten met een index en staat achter de titelpagina een gedetailleerde 

bronvermelding van het gebruikte illustratiemateriaal. Doelgroep: kinderen uit de 

hoogste groepen van het basisonderwijs en brugklassers. 'Wereldwijd geloven' 

verdient met recht een plaats in het schooldocumentatiecentrum en is prima te 

gebruiken voor het leergebied 'Geestelijke Stromingen'. 

 


